
Nieuwegeinse Helden 
 

Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een 
bloedende medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad 
van een geliefd festival hebben voorzien. 
Dit zijn slechts drie van de 31 helden die 
gemeente Nieuwegein samenbrengt in de 
tentoonstelling ‘Nieuwegeinse Helden’. De 
helden zijn vanaf vrijdag 26 november te 
bewonderen op grote gekleurde vlaggen op 
Parkeerterrein West in de binnenstad en 
vanaf nu ook iedere week op De Digitale 
Stad Nieuwegein. Deze week de negende van 
31 afleveringen: Henri Oostendorp (68) 
Fairtrade cateraar.  

‘Anderhalf jaar geef ik nu leiding aan het 
bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis. Niet 
omdat het moest. Het was mijn eigen keuze. 
Ik hád ook van mijn pensioentje kunnen gaan 
genieten. Jarenlang heb ik als interim-
manager in de automatisering gewerkt. 
Destijds was koken niet meer dan een hobby. 
Maar alleen koken voor je vrouw gaat ook 
vervelen. Daarom heb ik na mijn vut 
gesolliciteerd op een functie als "senior 
medewerker catering". Manager kun je overal 
zijn. Oók in de kantine van het gemeentehuis.  

Ik gaf nog maar net leiding aan het bedrijfsrestaurant toen 
Nieuwegein zich op gaf als Fairtrade Gemeente. Doel was om de 
stad wat bewuster te maken, te beginnen bij de ambtenaren. En 
dus werd mij de vraag gesteld hoeveel eerlijke handel er in de 
gemeentekantine zelf eigenlijk lag. Nou, dat viel best tegen. 
Om veel meer dan een kopje Max Havelaar koffie hoefde je er 
niet komen. Sindsdien is het een sport geworden zoveel 
mogelijk producten te vervangen door eerlijke alternatieven. 
Wijnen, koffie, thee, fruit, chocolade; zelfs het suikerriet 
in de stroopwafels is fairtrade!  

Eerlijk ondernemen is een keuze. De producten smaken net zo 
goed of beter, maar dragen tegelijk bij aan een betere wereld. 
Ik ben tegen ontwikkelingshulp als dat betekent dat je ergens 
simpelweg een zak geld dumpt. Wie zegt mij namelijk dat op de 
juiste plek komen? Maar fairtrade grijpt terug naar de bron. 
Door de koffie-, wijn-, of suikerrietboer een eerlijke prijs 
voor zijn waar te betalen, weet je zeker dat het geld goed 
terechtkomt.' 


