
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en hettienermeisje dat een bloedende 
medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit zijn 
slechts drie van de 31 helden die gemeente 
Nieuwegein samenbrengt in de tentoonstelling 
‘Nieuwegeinse Helden’. De helden zijn te 
bewonderen op grote gekleurde vlaggen op 
Parkeerterrein West in de binnenstad en vanaf 
nu ook iedere week op De Digitale Stad 
Nieuwegein. Deze week de zesentwintigste van 
31 afleveringen: Sem Asmuruf (75) Voorvechter 
Papoea-belangen.  

‘Voor de mensen die het nog niet wisten - of 
vergeten zijn: Nieuw-Guinea was tot 1962 een 
Nederlandse kolonie. En in die kolonie ben ik 
geboren. Hoewel ik alweer jaren in Nieuwegein 
woon, ben ik mijn volk nooit vergeten. Inmiddels 
onder Indonesisch bestuur hebben de mensen het er 
zwaar. Mishandelingen, moorden en verkrachtingen 
zijn aan de orde van de dag.  

Een griezelig verhaal, maar het is de waarheid. 
Onlangs berichtten de kranten er opnieuw over. Nederlanders vergeten 
wel eens dat Papoea's, net als Surinamers, Molukkers of Antilianen, 
óók deel uitmaken van hun nationale geschiedenis. Maar soms lijken 
we het vergeten volk te zijn. De Indonesische regering discrimineert 
de Papoea's nog steeds. Ons volk is nog altijd niet vrij. En dat 
doet pijn. Want ik ben nog altijd voorstander van "Organisasi Papua 
Merdeka", de organisatie voor een vrij Papoea!  

Om het leed van mijn broeders en zusters in Nieuw-Guinea wat te 
verlichten, heb ik de stichting Usdatara opgericht. Dankzij onze 
donateurs hebben we een aantal projecten kunnen opstarten, waaronder 
een aantal scholen en een kliniek. Zo hebben we twaalf jaar geleden 
de Technische School Ninabua opgericht en zijn we, ondanks tekorten 
aan leermiddelen, erin geslaagd elf lichtingen leerlingen af te 
leveren met goede cijfers. Ondanks alle moeilijkheden en tekorten 
heeft een aantal van deze leerlingen doorgeleerd aan de Universiteit 
in Jayapura.  

Gezondheid en onderwijs; dáár zetten we ons vooral voor in.  Zowel 
in Nieuw-Guinea als in Nederland zelf, want ook Nederlandse 
nakomelingen van Papoea's moeten weten wat er is gebeurd. Als de 
Nederlandse regering het niet doet, moeten we zelf maar actie 
ondernemen. Persoonlijk wacht ik op de dag, waarop ik onze vlag in 
vrijheid kan wapperen.'  


